Inlooplied: Kleur de wereld!




Gezinskerk 11 Januari (P

Welkom allemaal!




Jezus wordt gedoopt...wie is Jezus?

Johannes de Doper roept de mensen op om zich te
laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus

laat zich door Johannes dopen Marcus 1:1-




Lied: Lof aan U, God van hemel en aarde refrein..samenzingen

Lof aan U, God van hemel en aarde!
Lof aan U, Vader van het heelal!

U bent geprezen, altijd en eeuwig!
Met wat U maakte loven wij U!
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Wie steekt de kaars aan?




Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ?




Het boek Marcus

Deze woorden gaan over
Johannes de Doper

Begint met een boodschap van Jesaja...weet je nog?

‘I stuur mijn boodschapper vooruit. Hjj moet de weg
vrijmaken. Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer!
Maak de weg klaar voor de Heer!”

Jesaja was misschien ook wel de belangrijkste profeet

Jesaja voorspelde

- Dat de Messias uit een maagd
geboren zou worden

- Uit het geslacht van David kwam
- In Galilea zou gaan wonen

- Zieken zou genezen




Even kijken naar Johannes Marcus 1 vers 1 -8

Hij doopte in de woestijn ?

Hij doopte de doop der bekering tot
vergeving van zonden

Het hele land liep tot hem uit, ook
alle inwoners van Jeruzalem!

Zij lieten zich dopen in de Jordaan
onder belijdenis van hun zonden.

Hij was gekleed met kamelen haar en
een leren gordel

Hij at sprinkhanen en honing
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JOHN THE BAPTIST

MATT. 3:1-4:12
MARK 1:4-14; 6:14-29
LUKE 3:1-23; 9:7-9
JOHN 1:6-8, 15-37; 3:22-24

e City
City (uncertain location)

A Mountain peak

| < Jesus’ route to baptism

20 Miles

20 Kilometers




Even tussendoor....De veelzijdige voordelen van kameelhaar -~
o’

Soort natuurlijke vezel uit de vacht van de Bactriaanse en dromedary kamelen. De wol is zacht, warm en licht van
gewicht. Kameelhaar staat bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen slijtage, waardoor het een populaire

keuze is voor outdoor kleding en uitrusting. De vezels zijn ook hypoallergeen, voor mensen met een gevoelige huid.



https://thegreenguide.nl/duurzame-kleding/




Wle IS JeZUS ) Jezus kwam uit Nazaret in Galilea, liet zich door Johannes dopen in de
Jordaan. Hij zag de hemel scheuren, een duif op Hem neerdalen en
hoort:

Gij zijt mijn
Zoon, de
geliefde; in U
heb |k mijn
welbehagen!

De Geest drijft
Jezus weg naar
de woestijn voor

40 dagen.




Johannes en Jezus waren neven.

Johannes doopt met water tot bekering en vergeving van zonden.
Hier bij de Jordaan eindigt symbolisch het Oude testament.

B | Nu onder :
Het volk Israél door de Jordaan water in de | Johannes wijst naar Jezus die machtiger is, het
naar het beloofde land Jerdaar Lam Gods en zal dopen met de heilige Geest

Oude verbond (wet en profeten) Nieuwe verbond (genade)

In de Bijbel verwoordt Jezus dit zelf in Matt 11:13: "Want alle profeten en de Wet hebben tot de tijd van Johannes geprofeteerd."



Welke wonderen en tekenen zien we hier?

Jezus: begint met zijn doop op een bepaalde manier aan
een nieuw leven: Hij wordt, voor iedereen zichtbaar doet
wonderen en tekenen.

Johannes werd onthoofd bijna direct na het dopen van Jezus

— -~
(Marcus 6) o0
Jezus werd een paar jaar later gekruisigd 5







Collecte

1¢ beheer kerk en
preekvoorziening

De oorlog heeft het leven
van de inwoners van
Oekraine volledig overhoop
gegooid. Kerk in Actie
werkt samen met kerken
en hulporganisaties in
Oekraine die ontheemden
en slachtoffers van de
oorlog helpen. We geven
kwetsbare kinderen een
veilige plek, delen voedsel
en medicijnen uit en bieden
hulp bij traumaverwerking.

e Diaconie: Noodhulp Oekraine

N kerk Steun voor inwoners en
T BUERIEE  ontheemden in Oekraine

Hartelijk dank voor je gift!




Wat kun je straks doen?

Maak je eigen (Doop)kaars




Slotlied

Liedboek 377

riep en zelf U gaf voor mij

e |

Lam van God, ik kom.

Vers 2:

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en mijn onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid —
o Lam van God, ik kom.

Vers 3 instrumentaal

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,

bij wie mijn ziel genezing vindt —
o Lam van God, ik kom.

Vers 4:

Zoals ik ben, ontvangt U mij,
Reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
Vervult, verlicht, verwarmt Gij mij,
o Lam van God, ik kom.




Fijn dat je er was |

Tot de volgende keer op: 8 Februari
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