
Inloop lied



Gezinskerk 17 November 

Welkom allemaal! 



Paulus waarschuwt de mensen om zich 
helemaal op Christus te richten want als je dat 
niet doet dan ontstaan er problemen!

        
      

1 Korinthe 1-16

- We kijken naar problemen in de gemeente in die tijd en het advies 
van Paulus?

- Kunnen wij nu nog iets met het advies van Paulus?



Vooraf even een geduldproef van Paula

Wat nu weer….



Openingslied proberen te zingen…samen (gaat 3 x)



Korte inleiding op de brieven aan Korinthe



Maar eerst: Wie steekt de 
kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



Met elkaar praten over problemen 
die Paulus ziet in Korinthe toen 
een mega wereld(se) stad

4 jaar geleden hebben we hier ook over gesproken, weet je 
nog?

Ruzie in de kerk van Korinte
De christenen in Korinte waren 
het over een heleboel
dingen niet met elkaar eens. 



Een brief van Paulus naar ons zou 
bijna 3000 km moeten 
reizen....zonder vliegtuig... 

300 uur lopen....duuuuuuurt lang!!!

Stel je voor bij 
ruzie in de kerk 
van Kleverskerke



Stelling van Paulus:
Elk probleem in de gemeente over ‘ik vind dit’ en ‘nee, ik vind dat’ los je op door 
de Bijbel erbij te pakken.



Lied



Paulus zegt hen ook goed met je eigen lichaam en die van de 
ander om te gaan! 

Hij zegt wat jullie allemaal doen zorgt voor gebroken relaties en 
gebroken harten…dat is niet wat Jezus wil

 

Wat is tegenwoordig zogenaamd heel 
hip om te doen tussen jongeren maar 
wat echt niet oké is, waar je verdrietig 

van wordt?



Er was ruzie over wat ze wel en niet 
mochten eten van het vlees van 
dieren die geofferd waren in de 
Romeinse en Griekse tempels

Paulus zegt: Als je ervan eet en anderen kijken 
en zouden kunnen zeggen “Nou zeg, hij aanbidt 
Christus maar aanbidt ook andere goden….tsss 
nep Christen Dan eet je het niet. 
Want: je maakt die mensen in de war

Maar aan de andere kant; alle dieren zijn door 
God geschapen en die goden zijn maar steen en 
hout. Heb je honger, zorg dat niemand in de war 
raakt, bid en eet het dan gerust.

Soms moet je uit liefde kiezen voor het 
welzijn van de ander!

8-10

Toen ging het over eten maar 
waarvan raken niet gelovige 
mensen nu in de war als ze 

jou iets zien /horen doen wat 
eigenlijk niet bij je geloof 

past?



Er was ruzie in de samenkomsten, 
iedereen wil op zijn of haar manier 
dingen beleven of vertellen.

Het is in de kerk nooit meeste stemmen 
gelden of de sterkste wint…

Nee, iedereen moet een fijne samenkomst kunnen 
hebben en opgebouwd naar huis gaan!

Welk lied zie je in 
die tekening?



Lied omdat het kan ☺



Moet je alles geloven wat je leest of hoort?

Volgens Paulus niet….



lied



Ja en nu….wat is dit dan…!? 



Collecte

1e Kerk: Pastoraat = omzien 
naar elkaar

2e Diaconie: Delta voor Colombia



Wat gaan we doen?

We maken een groepsfoto om te oefenen een serieuze 
en een gekke.

De echte opdracht:
We maken er één waarbij we elkaar allemaal vast houden!

We schrijven/knutselen er een uitnodigende groet bij, doe je mee?

Let op Als er iemand is die niet op internet wil 
dan hangen we hem alleen in de kerk of achter 
het wachtwoord ‘samen’ op de website.

6 Januari bestaan 
we 6 jaar ☺

 



Lied ….onder tussen mag je een kaarsje aansteken 
voor iemand die is overleden of die het moeilijk 
heeft. (volgende week blazen we hem weer uit…)

Jaarthema: 'Leven in het licht van
 Gods Koninkrijk'.



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 
Zaterdag 21 december kerst

Tijd: 19.00 uur


	Dia 1: Inloop lied
	Dia 2:   Gezinskerk 17 November    Welkom allemaal! 
	Dia 3
	Dia 4: Vooraf even een geduldproef van Paula
	Dia 5: Openingslied proberen te zingen…samen (gaat 3 x)
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8: Elkaar begroeten, en bidden
	Dia 9: Met elkaar praten over problemen  die Paulus ziet in Korinthe toen een mega wereld(se) stad
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12: Lied
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16: Lied omdat het kan 
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19: Ja en nu….wat is dit dan…!? 
	Dia 20
	Dia 21: Wat gaan we doen?
	Dia 22: Lied ….onder tussen mag je een kaarsje aansteken voor iemand die is overleden of die het moeilijk heeft. (volgende week blazen we hem weer uit…)
	Dia 23: Fijn dat je er was !   Tot de volgende keer op: Zaterdag 21 december kerst  Tijd: 19.00 uur

