
Inlooplied



Gezinskerk 13 April

Welkom allemaal! 



Een tuin … leven in het licht van Zijn koninkrijk!
     

Joh 18: 1-14Jezus wordt gevangengenomen  
in de tuin van Getsemane 

Jezus wordt begraven in de tuin 
vlakbij Gogoltha

Johannes 19:38-42

Knutsel; maak 
een versierde 
tuin en meer…!



Lied



Wie steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



De tuin van Getsemane

In deze tuin wordt Jezus alleen 
gelaten…iedereen valt in slaap

In deze tuin wordt Jezus verraden

In deze tuin wordt Jezus gevangen 
genomen

In deze tuin was verwarring, angst en 
chaos

Eigenlijk het tegenovergestelde van de tuin van Eden

Komt het no
g goed?

Even opfr
issen



Waar ligt die tuin?

Vanuit Jeruzalem kun je de Olijfberg 
zien liggen. Om er te komen, moet je 
wel eerst een lange afdaling maken 
door het Kedrondal

In die hof werden de 
olijven die op de 
Olijfberg groeiden 
geperst tot olijfolie

Wist je dat…. Toen David, lang geleden, 
op de vlucht was voor zijn zoon 

Absalom, vluchtte hij over de Kidron. 
Zo steekt nu Jezus diezelfde beek over 

maar dan om rust vinden bij God de 
Vader





Jezus wordt gekruisigd Luisterlied



Golgotha

Gogoltha = schedelplaats

Lag toen net buiten de 
stad Jeruzalem

Euhm….wat is een schedel?



Jezus wordt begraven in een tuin 
vlak bij Golgotha

Zie je de hof van Getsemane en 
het Kidrondal?

De begrafenis ging snel vanwege de naderende Sabbat

Josef uit Arimatea en Nikodemus twee rijke mannen die 
in het geheim volgelingen waren van Jezus. (bang voor 
de Joodse leiders) zorgen ervoor



Het graf was uit rosten gehakt

Het graf is nieuw en nog 
ongebruikt (had Josef voor 
zichzelf laten maken.)

Dat is best gek…al een graf kopen 
als je nog leeft. Doen wij dat nu 
nog? Denk jij er wel eens aan?



Dit is ook de tuin waar Jezus opstaat!

Maria was er als eerste en zag dat de steen weg 
was…snel haalt zij Petrus. Hij liep samen met een andere 
discipel naar het graf … ze zagen de linnen windsels 
liggen. De zweetdoek netjes opgerold. Toen geloofden ze 
Jezus is opgestaan zoals Hij gesproken had

Maria blijft huilend 
achter…kijkt nog even 
het graf in en ziet 2 
engelen…dan na een 
kort gesprek herkent 
ze Jezus



Lied



Jawel...een proefje van Paula.

Ingewikkeld hoor



Collecte

1e Kerk: beheer/onderhoud

2e Diaconie: 40 dagen project
  ZWO Colombia



Wat kun je straks doen? Knutsel de graftuin…



Slotlied



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 4 Mei


	Dia 1: Inlooplied
	Dia 2:   Gezinskerk 13 April   Welkom allemaal! 
	Dia 3
	Dia 4: Lied
	Dia 5
	Dia 6: Elkaar begroeten, en bidden
	Dia 7: De tuin van Getsemane
	Dia 8: Waar ligt die tuin?
	Dia 9
	Dia 10: Jezus wordt gekruisigd
	Dia 11: Golgotha
	Dia 12: Jezus wordt begraven in een tuin  vlak bij Golgotha
	Dia 13: Het graf was uit rosten gehakt
	Dia 14: Dit is ook de tuin waar Jezus opstaat!
	Dia 15
	Dia 16: Jawel...een proefje van Paula.
	Dia 17
	Dia 18: Wat kun je straks doen?
	Dia 19: Slotlied
	Dia 20: Fijn dat je er was !   Tot de volgende keer op: 4 Mei

