
Inlooplied bij het nieuwe jaarthema…! ☺



Gezinskerk 24 Augustus

Welkom allemaal! 



Wat heeft je verrast op vakantie of wat vond je verrassend mooi, 
fijn, leuk?

Foto’s gedeeld in de whatsapp-groep



Jezus is de stam van Gods druivenplant 
   

Joh 15 : 1 en 2

Over Jezus die zei: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie 
zijn de takken. God zelf is de tuinman.’

Ikke…een tak?

Jezus…de 
stam



Dank-Lied “Een liedje voor U” 



Wie steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



In Israël is een goed klimaat voor het verbouwen van druiven en 
maken van wijn.

Een wijngaard in het Judeagebergte

Vandaar dat het er in de Bijbel 
vaak over gaat…



Noach was een 
wijnboer….dronk ook 
een keer teveel wijn 
(Gen. 9: 20/21)

Jesaja zingt over het 
volk Israël als een 
wijngaard van God. 
(Jes.5)

Jezus veranderde water in wijn 
op een bruiloft (Joh. 2)

Gelijkenis over de arbeiders in 
de wijngaard…weet je nog?
(Mat.20)

Israël was in de tijd van Jezus Hofleverancier van wijn 
naar Rome waar de keizer woonde!

Wijngaard van Naboth
Afgepakt door koning 
Achab en Izebel door hem 
te doden. (1 Koningen 21)

Mat.26



Jesaja zingt over hoe een goede wijngaard eruit ziet

“Mijn beste Vriend heeft een wijngaard op een vruchtbare 
heuvel. Hij zette er een doornhaag omheen, haalde de 
stenen uit de grond, plantte prachtige wijnstruiken, 
bouwde een wachttoren en maakte er een druivenpers in. 
Hij verwachtte dat er goede druiven in de wijngaard 
zouden groeien. Maar het waren zure druiven.” Jes.5:1,2

Waarom een doornenhaag om de 
wijngaard?

Hoezo een wachttoren?
Hoe werkt dat een druivenpers?





Ik ben de stam van Gods druivenplant

Dat is beeldspraak wat 
vaker voorkomt als Jezus 

wat wil uitleggen

He je wordt zo rood als een …..

Je bent zo koppig als een ….

Ik voel me zo ziek als een ….

Ik ben zo gezond als een …

Effe beeldspraak
oefenen



Lied …met beeldspraak “Jezus is” kinderopwekking



Het verhaal



Jawel...een proefje van Paula.
Met elkaar verbonden zijn….



Denkvragen…met elkaar of in groepjes

Schrijf de antwoorden op een memootje



Lied “De ware wijnstok



Collecte   =   vruchten 

1e Beheer kerk en energie
verbruik

2e Diaconie: voedselbank Walcheren

Mededeling Startzondag op 14 sept. 
Tijd van de dienst : 10.30 uur
Bomenbos vanaf : 12.00 uur 



Wat kun je straks doen?

Een boom maken… 

of een plantje stekken 

of de verzamelde memootjes in 
de grote ‘boom’ hangen….



Slotlied



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 21 sept


	Dia 1: Inlooplied bij het nieuwe jaarthema…! 
	Dia 2:   Gezinskerk 24 Augustus   Welkom allemaal! 
	Dia 3: Wat heeft je verrast op vakantie of wat vond je verrassend mooi, fijn, leuk?
	Dia 4
	Dia 5: Dank-Lied “Een liedje voor U” 
	Dia 6
	Dia 7: Elkaar begroeten, en bidden
	Dia 8: In Israël is een goed klimaat voor het verbouwen van druiven en maken van wijn.
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12: Ik ben de stam van Gods druivenplant
	Dia 13: Lied …met beeldspraak “Jezus is” kinderopwekking
	Dia 14
	Dia 15: Jawel...een proefje van Paula.
	Dia 16: Denkvragen…met elkaar of in groepjes
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19: Wat kun je straks doen?
	Dia 20: Slotlied
	Dia 21: Fijn dat je er was !   Tot de volgende keer op: 21 sept

