
Inlooplied



Gezinskerk 16 Maart

Welkom allemaal! 



Een tuin … leven in het licht van Zijn koninkrijk!
     

Genesis 2:8-25De tuin van Eden

De tuin van Getsemane

De tuin met het open graf

De tuin van de toekomst

Johannes 18:1-14

Johannes 20:1, 11-18

Openbaring 22:1-5 Naar God en 
elkaar toe groeien!



Openingslied: Wat vooraf ging aan de tuin van Eden
(Start duurt paar 
seconden)



Wie steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



God maakt een tuin!

De Hof van Eden was de lusthof, de prachtige tuin

Wat weten we van die tuin waar Adam na de 
schepping werd neergezet door God?

• Het lag in de landstreek Eden ws in het huidige 
Midden-Oosten. (Irak)

• Er ontsprong een rivier, die zich splits in vier 
stromen…



De tuin biedt hen veel..!

• De tuin was overzichtelijk: met z’n tweeën te bewerken 
en te bewaren.

• Er was structuur: daglicht en nacht + de seizoenen

• Ze kregen een taak: namen kiezen voor elk dier en 

elke plant

• Duidelijk: ze mogen van alle bomen eten behalve 1

• Liefdevolle dagelijkse omgang met God en elkaar

God maakt in deze tuin de dieren en voor 
Adam een hulp: Eva.



Lied …alles zingt een toontje hoger…



De tuin uitgestuurd vanwege gebrek aan geloof

Er was maar 1 Regel: 

Van alle bomen mag je eten maar 
van de boom der kennis van goed en 
kwaad, daarvan zult gij niet eten, 
want ten dage dat je daarvan eet 
zult gij voorzeker sterven.

De engel bewaakt de ingang 
zodat zij niet van de boom 
des levens kunnen eten! 

Er volgen barre tijden.



Geloof moet groeien om de relatie te herstellen

Oude Testament vol met regels,
 en straf bij niet luisteren!

Andere aanpak
zelfde doel 



Lied



De tuin van Getsemane

In deze tuin wordt Jezus verraden

In deze tuin wordt Jezus alleen 
gelaten…iedereen valt in slaap

In deze tuin wordt Jezus gevangen 
genomen

In deze tuin was verwarring en chaos

Eigenlijk het tegenovergestelde van de tuin van Eden

Komt het no
g goed?



De tuin waar Jezus werd begraven en opstaat!

En er was in de plaats, waar Hij 
gekruisigd was, een hof, en in die hof 
een nieuw graf…

Wat dacht Maria 
dat Hij was?



De tuin van de toekomst

Weer een rivier En de engel liet mij een rivier zien 
van water dat levend maakt…

Vol levensbomen je mag ervan eten

Daar groeien twaalf keer per jaar vruchten aan, 
(geen seizoenen meer) De bladeren genezen de 
volken. 3 ……

Geen structuur, tijd, overzicht, taak enz. nodig ?   

5 Er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen 
lamp of zon meer nodig, want de Heer God zal 
hun licht zijn. En ze zullen voor eeuwig als 
koningen heersen.



Slotlied



Collecte

1e Kerk: beheer kerk

2e Diaconie: Kliederkerk



Jawel...een proefje van Paula wat we samen gaan 
maken en doen



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 13 April
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