
De song “We Pray” neemt ons in het refrein mee naar Iran, naar het lied Baraye, een protestsong na het 
overlijden van een jonge vrouw die door de Iraanse politie gearresteerd werd omdat ze haar hijab niet 
juist droeg.



Gezinskerk 16 Februari 

Welkom allemaal! 



In het Bijbelboek Jona gaat alles 
andersom…    
     

Jona 1 2 3 en 4

-   Het gaat niet over de boodschap van de profeet maar over de profeet
- Jona denkt er anders over en gaat de andere kant op
- Jona kan snel wennen aan ‘nieuw’ of toch niet…
- Hoe houdt deze boodschap ons een spiegel voor? 

Mij n
iet b

ellen
Kijk eens in de spiegel



Openingslied



Wie steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



Wat is een Profeet?

Jona is een profeet, de zoon van Amittai

- 750 jaar voor Christus, 
- Jerobeam II een slechte koning v Israël
- De profeet Amos leefde in dezelfde tijd

In het boek Jona gaat het meer over de 
profeet dan over de boodschap van God

Wie is Jona?

&



Jona krijgt deze opdracht:

Jona doet dat niet en vlucht… Hij 
denkt: stel je voor dat God Nineve 
vergeeft….blijkt uit Hfst. 4

“Ga naar Nineve, de grote stad en predik tegen haar 
want haar boosheid (goddeloos gedrag) is opgestegen 
voor mijn aangezicht” Jona 1

Hmmm 
vreemd

Mij niet bellen



Jona’s plan mislukt

Ze komen tot 
geloof in de 
God van 
Jona

Jona is heel dapper of… hij sterft nog 
liever dan dat hij de opdracht van God 
uitvoert. 

Mij niet bellen

Stoere heidense zeelieden 
begaan niet zomaar een 
moord. Ze proberen van 
alles…



Even luisteren



Jona’s prediking te Nineve:

“Nog veertig dagen en Nineve wordt 
ondersteboven gekeerd”

Doet Jona zijn best om 
de mensen op te roepen 
zich tot God te bekeren?

De kortste preek ooit 
maar met verbluffend 
resultaat want:

Uh…



De hele stad geloofde Jona meteen en riepen een vasten 
uit op bevel van de koning!

Mensen én dieren 
in rouw zakken 
aan of op.

Niks eten / 
drinken

Luid tot God 
roepen



Jona gaat de stad uit hij is kwaad

Hij bad tot God en zei: Heb ik het 
niet gezegd …dat wilde ik 
voorkomen door naar Tarsis te 
vluchten….want u bent genadig, 
barmhartig, lankmoedig…
 ‘ach neem toch mijn leven, het is 
voor mij beter te sterven…

Uh…echt, 
sterf je 
liever?

Mij niet meer bellen

Ben jij terecht zo 
kwaad?



God zorgde voor schaduw maar voor maar één dag….

Voor de 2e keer zegt Jona: Het is me 
beter te sterven dan te leven

Ben jij terecht zo 
kwaad?

Antwoord…ja ik ben kwaad ten 
dode toe!

Mij niet meer bellen





Jona is het niet eens met Gods genade…

Vind jij het oké als God jouw vijanden lief heeft?



Lied



Collecte

1e Kerk: beheer kerk

2e Diaconie: in Nederland



Wat gaan we doen?

Hou je vast



Jawel...een proefje van Paula wat we samen gaan 
maken en doen



Slotlied



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 16 Maart



Jona wordt per vis teruggebracht naar het land en uitgespuugd.

Jona hoofdstuk 3

Opdracht voor de 2e keer: “Maak u op, ga 
naar Nineve, de grote stad, en breng haar 
de prediking, die Ik tot u spreken zal.”
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