
Inlooplied bij het verhaal van Esther



Gezinskerk 26 Oktober

Welkom allemaal! 



Het Bijbelboek Ester    

Ester 1 tot 10

Over Ester die met haar moed en wijsheid haar volk redt of een 
boek wat benadrukt: Gods voorzienigheid, het belang van moed en 
het opkomen voor anderen.

Jezus…de 
stam



Dank-Lied “Een liedje voor U” 



Wie steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



Het verhaal begint met een groot feest van zeven dagen

Weet je nog? Wijn is er vaak bij en 
dat levert soms dronken gebral op

De Perzische koning Ahasveros en zijn mooie 
echtgenote Wasti organiseren een groot feest. Hij 
voor de mannen, zij voor de vrouwen. Ahasveros wil 
met Wasti pronken en vraagt haar om naar het 
feest van de mannen te komen.



Vlaams topstuk in musea Brugge

We zien in het verder gelegen gebouw rechts hoe Wasti 
aan de bode vertelt dat ze weigert bij de dronken koning 
te komen. 

Ahasveros reageert hier woedend op en verstoot Wasti als 
koningin.



De koning moet op zoek naar een nieuwe vrouw

De jonge mooie meisjes 
moeten zich melden in 
de burcht Susan

Mordekai werkt daar.

Hij was de pleegvader 
van Ester en zo wordt 
ook Ester aangemeld

Hegai de bewaker van 
de vrouwen van de 
koning ziet haar 
schoonheid en helpt 
haar

Ester doet alleen wat Hegai haar aangeraden had….niks 
meer…geen extra glitter of make up en de koning kiest 

juist haar!

Wat betekent de uitspraak “Echte 
schoonheid zit van binnen”?



Lied



Haman

Lang geleden werden de Joden verjaagd uit hun land 
om in Babelonië te moeten wonen. Dat wordt na een 
tijdje veroverd door koning Ahasveros, hij trouwt later 
met Ester.

Op een dag stelt de koning een nieuwe eerste 
minister aan. Het is Haman, de rijkste man van de 
stad. Haman, die een hekel heeft aan de joden, 
wil dat iedereen voor hem buigt, ook de oom van 
Esther. Die weigert dat.

Uit wraak besluit 
Haman elke Jood te 
doden. Hij gooit 
‘loodjes’ om de dag te 
bepalen. (Poerim)



Mordekai de oom van Ester hoort van dat plan en 
schakelt Ester in. Zij gaat met gevaar voor haar eigen 
leven naar de koning.

Haman wordt nu zelf gedood.

Tijdens een maaltijd waarin de koning zegt alles te doen 
wat ze maar wil, verteld ze van het plan van Haman die 
haar en alle Joden wil doden.



Het feest van Poerim is een joods voorjaarsfeest 
(Lotenfeest). Tijdens dit feest herdenken de Joden 
dat hun volk werd gered van de vreselijke Haman.
De kinderen komen dan verkleed naar de synagoge

Ze lezen de boeken van Ester en steeds als de 
kinderen de naam Haman horen mogen de kinderen 
keihard schreeuwen en lawaai maken! Het lijkt wel 
carnaval…het kwaad wordt overschreeuwt: niemand 
mag die naam nog horen.

Ester en Mordekia 
zijn blij!



Poerim ratelfeest



Jawel...een proefje van Paula.
Soms moet je in beweging komen 
tegen onrecht…durf jij dat?

Wie heeft wel eens iets gedaan waar je heel erg tegen op zag ? 
Het dan toch gedaan, al je moed bij elkaar geraapt?



Het verhaal



Collecte   

1e Beheer kerk

2e Diaconie: kosten kindernevendienst 
en gezinskerk



Wat kun je straks doen?

ROL voeten maken…schrijf op de 
onderkant van de voeten waar jij voor in 
beweging komt

Een Ratel maken…waar maak jij lawaai 
voor, wat wil jij niet meer horen?

OF

OF

Een werkblad maken



Slotlied God wordt niet genoemd in Ester maar krijgt wel de eer!



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 16 November
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