
Inlooplied: Nooit alleen!



Gezinskerk 8 Februari

Welkom allemaal! 



God is altijd bij ons – en juist daarom mogen wij 
ook bewust tijd met Hem zoeken.
    God is altijd dichtbij  Psalm 139
Jezus zoekt de stilte om bij God te zijn Marcus 1:35-38 



Loflied: Wat een wonder onze God



Wie steekt de kaars aan?

6



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



Inleiding: Altijd druk!



God is altijd dichtbij (Psalm 139)
In de Bijbel staat een lied, een psalm van David 

God is altijd bij mij Vluchten voor God kan niet

God was er altijd David vraagt God erbij

Welke verhalen zie je?

“Je kunt niet op een plek zijn waar 
God niet is”.

David zingt 
- God ziet mij als ik thuis ben
- en als ik onderweg ben
- overdag en ’s nachts.”



Ook als het donker of spannend is
“Je kunt niet op een plek zijn waar God niet is”. God is er altijd bij.

Wanneer vindt jij het 
spannend?

Wat vond jij eng 
afgelopen week?



Lied: Heer U ken mij als geen ander



Jawel...eerst een proefje van Paula 

Vul de zes glaasjes met water. - Doe in drie glaasjes één van de kleuren ecoline. - 
Maak een kring van zes glazen. Zet de gekleurde glazen om en om neer. - Vouw elk 
stuk keukenpapier een paar keer dubbel in de lengte. - Leg het ene uiteinde van het 
keukenpapier in het eerste glas en het andere uiteinde in het volgende glas. Doe dit 
met alle zes stukken keukenpapier. - Wacht een tijdje.- dan gaan wij intussen verder



God is altijd dichtbij maar… soms merken we God niet

Soms zijn wij zo druk,…zelfs Jezus had dat in Marcus 1

Doop – 40 dagen in de woestijn en dan…roeping van de discipelen – In de synagoge te Kafarnaüm (onreine geest)

Genezing schoonmoeder van Petrus

Dan komt iedereen uit de stad om 
genezing…..Jezus heeft het DRUK!



Jezus zoekt de stilte (Marcus 1)

En dan, heel vroeg in de ochtend:
o Jezus gaat naar een stille plek
o om te bidden
o om bij zijn Vader te zijn.

Niet omdat God weg was, maar omdat Jezus even echt wilde luisteren.

Hier doet Jezus dat 

ook….Hof van 

Getsemane



Psalm 139 God is altijd bij jou.

Kids: Je mag/kan altijd en overal 

met Hem praten

Jezus laat zien: Soms helpt stilte 

om God weer te voelen.

Oudere(n): Stilte is geen prestatie 

maar een uitnodiging!

Deze verhalen passen goed bij elkaar!
God is altijd bij jou, waar je ook bent. En soms helpt het om, net als Jezus, even stil 
te worden om dat weer te voelen en te merken.
 

Druk - stilte

Geluid - Rust



Lied: Ik neem even de tijd



Check de ecoline



Collecte   

1e beheer kerk en 
administratie

2e Diaconie: Noodhulp Soedan 



Wat kun je straks doen?

Je krijgt per gezin/kind een klok
Geef daarop aan:

- drukken en stille momenten
- Wanneer ben je thuis / weg
- School – kerk – sport
- ….eigen keuze



Slotlied: Heer U bent altijd bij mij



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 8 Maart
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