
Inlooplied



Gezinskerk 22 Juni

Welkom allemaal!



De  profeet Jeremia 
    Jeremia 1:1-12, 17-19Jeremia uitgekozen als profeet

Jeremia zit soms in de put ook een keer 
letterlijk…

Jeremia 38:1-13



Lied



Wie steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



Jeremia uitgekozen als profeet

Hij schreef Jeremia en 
Klaagliederen

Het bevat profetieën en 
een verslag van zijn 
ervaringen en gevoelens.De Heer zei …’Ik heb jou al uitgekozen voordat 

je geboren was. Zelfs al voordat ik je liet 
groeien in de buik van je moeder! 

Wat is een profeet 
ook alweer?



Wat weten we van Jeremia?
Hij kwam uit een familie van priesters uit Anatot.

Hij was profeet tijdens een heel aantal koningen.

Hij was een beetje jong en onzeker!

Toen hij  ongeveer 40 jaar profeet was in 
607 v Christus werd Jeruzalem en de 
tempel verwoest en de mensen 
weggevoerd.

Als je mensen moet 
waarschuwen voor erge, 
vervelende dingen is het 
dan handig om jong en 

bang te zijn?



Hoe zorg jij ervoor dat je moedig blijft en durft?

Jeremia heeft moed nodig want 
hij is een profeet die kritisch is: 

mensen de waarheid zegt en daar 
maak je geen vrienden mee….



Waarom hoeft Jeremia niet bang te zijn voor boze mensen?

God belooft Jeremia dat Hij hem zal beschermen en hem 
zo sterk zal maken als een muur

En Jeremia moet van God naar een pottenbakker…en 
leert: God is als een pottenbakker, Hij zorgt voor Jeremia 
en voor ons!



Luisteren naar het verhaal



Hoe halen ze Jeremia uit de put?



Lied



Jawel...een proefje van Paula.



Wat gaan we doen?

Schilderen met modder

Puzzel/knutsel

Kletsen



Collecte

1e Kerk: beheer + muziek

2e Diaconie: binnenlands diaconaat



Slotlied ‘Op reis’ …ga je op vakantie ver weg of dichtbij?



Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 24 augustus
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